
 
Het verhaal: 

 
Het verhaal gaat over het saaie witte mannetje dat zich graag bijzonder wil voelen.  

Terwijl hij zit te treuren aan zijn tafel schijnt er een zonnestraal op zijn glaasje water.  

Zo verschijnt er achter zijn glas een regenboog.  

Het mannetje is verwonderd over de bovenste kleur: als hij al zijn spulletjes die 

mooie kleur geeft, zal hij vast heel bijzonder zijn.  

De planten, zijn bed, de gordijnen, zijn haren, de kat, werkelijk alles wordt rood.  

Geen plekje wit bleef er meer over. Maar als hij door zijn raam naar buiten kijkt,  

ziet hij dat er heel veel rood in de wereld is; rode aardbeien, rode brandweerauto’s,  

rode tomaten  en nog veel meer…………… 

Zo probeert hij elke kleur van de regenboog uit.  

Steeds weer met dezelfde overtuiging bijzonder te zijn.   

Maar ja….wanneer hij alle kleuren van de regenboog heeft geprobeerd,  

is hij nog steeds niet bijzonder.  

Dan ziet hij dat de regenboog zijn bananen rood maakt en de aardbeien geel.  

Hij weet het! Hij neemt alle kleuren van de regenboog, maar doet het net even anders.  

Hoe bijzonder dat er uit ziet zul je zelf moeten ontdekken in boek. 

 

Een verhaal…. 
 

……vol herhalende teksten, echte doorkijkraampjes en haast voelbaar echte collages.  

…… over het wonder van de regenboog en de verschillende tinten die elke kleur van de 

regenboog kan hebben. 

……..over kleuren en bijzonder willen zijn. 

……..voor alle kinderen die zich verwonderen en iedereen die kleuren ziet. 

 

Het boek……. 
heeft liggend A4 formaat,   is 52 pagina’s dik,  heeft 250 grams zware pagina’s, heeft 8 

pagina’s met doorkijkraampjes,  is linnengebonden  (= genaaid),  heeft een harde kaft. 
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